
Slotgebed 

Heer, wij danken U voor dit moment  
van biddend samenzijn.  
Mogen de woorden van Jezus ons inspireren. 
Moge het vuur van zijn liefde in ons hart blijven 
branden, ons verwarmen en kracht geven 
in ons leven van elke dag. 
Help ons om standvastig te zijn in ons geloof. 
Help ons om uw liefde verder te verspreiden  
en te getuigen van uw barmhartigheid. Amen. 
 

Slotlied 

 

Mededelingen 
 

Zending en Zegen 

 

 

Intredelied            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 

 
Gebed om nabijheid      

Heer, weest Gij de Wachter bij mijn mond 
zodat ik geen mens beledig. 
Doorgloei mij, beziel mij 
zodat ik geen mens krenk, 
laat mij het goede woord spreken 
en de ander bevestigen in zijn bestaan. 
Heer, ontferm U over ons. 

 
Christus, maak ons sterk als onheil ons overvalt. 
Louter ons leven, 
neem alle schijn van ons weg 
zodat wij ons niets verbeelden, 
niet enkel bouwen op onszelf, 
niet vasthouden aan ons eigen gelijk. 
Dan kan het vuur van solidariteit  
in ons ontbranden. 
Christus, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
 

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

Trouw aan het vuur 
van zijn bezieling 
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Heer, maak ons bewust van onze kleinheid, 
help ons de weg open te houden  
naar uw eeuwigheid: 
vrij van racisme en geweld, 
vrij van al wat naar fundamentalisme zweemt. 
Laat ons liefdevol en respectvol 
uw weg van vrede en gerechtigheid gaan. 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 

God, zet ons op de weg  
naar nieuw en eeuwig leven. Amen 
  
Loflied 

Dank U voor die duizend mooie dingen, 
dank U voor uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen, 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Dank, dank, dank o Heer, … 
 

Dank U voor het wonder in mijn leven, 
dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Dank, dank, dank o Heer, … 
 

Openingsgebed  

God, Gij zoekt medestanders.  
Mensen die het vuur bewaren.  
Mensen die naar wegen zoeken.  
Mensen die met woorden van genade  
de ander tegemoet gaan.  
Mensen die weer samen brengen  
wat nog verstrooid is en hunkeren naar eenheid.  
Drijf uw verlangen in ons hart,  
dat het ons eigen wordt en wij in deze wereld 
teken zijn van kracht en inspiratie.  
Begeesterd door uw Zoon Jezus. Amen 

Vredewens  

God zegt : ‘Ik kan me goed voorstellen 
dat je bij dit evangelie even je wenkbrauwen 
fronst en dat je twijfelt of je het wel goed  
gelezen hebt. 
Uiteraard is het niet mijn bedoeling 
om verdeeldheid te brengen. 
Maar als jij in vrijheid voor Mij durft te kiezen, 
zal dat niet door iedereen op applaus worden 
onthaald, zeker niet in deze tijd. 
Toch hoop Ik dat je je ‘jawoord’ durft te geven 
aan Mij en aan mijn droom  
van een rechtvaardige wereld. 
Je mag erop vertrouwen 
dat Ik je gelukkig wil maken 
en je echte vrede wil geven. 
 
En geven we die vrede van de Heer nu door aan 
elkaar. 
 

Communie             

 

Tekst om in stilte te lezen 

 

Zeer krachtige woorden in deze lezing uit het 
evangelie. Ze tonen de passie die Jezus heeft 
voor zijn missie. We zijn geroepen om dezelf-
de passie te hebben voor onze eigen levens-
roeping en om vuur op aarde te brengen.  
Ik heb altijd gehouden van het beeld ‘vuur’ 
als we het niet alleen over onze eigen roeping 
hebben, maar ook over de missie van de kerk 
in de wereld.  

   
Natuurlijk vernietigt vuur ook, maar wanneer 
het gebruikt wordt op een verstandige  
manier, is het er om het onrecht en het 
kwaad te vernietigen.  
Vuur staat ook voor zuivering, waarbij oude 
groei in een bos of veld wordt weggebrand  
en plaats maakt voor nieuwe groei,  
en zo zorgt voor de verjonging van een heel 
ecosysteem. Dat is precies wat het Woord 
van God met ons zou moeten doen: ons in 
brand steken, de oude dode gezwellen  
verbranden en onze ziel verjongen.                                                      

  P. Van der Vorst in ‘Daily Gospel’ 

 verspreidt zich 
ontsteekt 
verteert 
verlicht 
verwarmt … 
 



Barmhartige Vader, 
wij danken U voor Jezus Christus, 
die één van ons geworden is. 
 
Na zijn dood hebben zijn leerlingen       
erkend dat zijn Geest aanwezig is 
overal waar liefde woont, 
overal waar mensen in elkaar  
durven geloven, 
overal waar mensen vergeving schenken 
en elkaar de hand reiken. 

Zij hebben begrepen dat Jezus  
met hen meeging 
als zij met elkaar dezelfde weg gingen. 
Zij hebben Hem herkend, Vader, 
bij het breken van het brood 
toen zij maaltijd hielden 
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden. 

In de nacht  dat Hij werd overgeleverd ... 

Als wij dan eten van dit Brood 
en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren 
totdat Hij komt. 
 
Trouw aan Jezus’ Woord, Vader, 
breken wij hier dit Brood 
en danken U voor deze Beker. 
Wij gedenken al wat Jezus ons  
heeft voorgeleefd 
en maken zijn voorbeeld tot het onze. 

Gedenk in uw goedheid allen  
die ons zijn voorgegaan. 
Zij leven in onze gedachten, 
maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 

Laat uw Geest rusten op deze gaven. 
Dat deze heilige symbolen 
ons mogen spreken van Jezus’ dood  
die tot leven wekt, 
dat wij mogen openstaan 
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde. 
Dan zal er vreugde zijn op aarde, 
vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de Heilige Geest, 
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 

 

 

 

 

Inleiding op de lezingen 

Boodschappen van profeten kunnen verdeeldheid  

zaaien. Zo leeft Jeremia in de woelige jaren  

van de 7de eeuw voor Christus.  

Hij voorspelt dat zijn land door Babylonië zal  

overrompeld worden en raadt de mensen aan om te 

verhuizen. Omdat hij in zijn optreden de machtigen  

van het land niet ontziet, krijgt hij veel tegenstand.  

Baruch, zijn secretaris, vertelt ons hoe de profeet  

wordt mishandeld. 

De evangelielezing verwijst naar het dilemma  

waarmee we in ons leven geregeld geconfronteerd  

worden: kies je voor Jezus of keer je je van hem af? 

Eerste lezing   Jeremia 38, 4-6, 8-10 

Orgel     

Kindvriendelijk moment 

Evangelie  Lucas 12,49-53  

Homilie 

 
Voorbeden 

Keren wij ons hart biddend tot God. 
 
Bidden wij voor de sterken onder ons,  
de profeten van onze dagen, 
die definitief de kant gekozen hebben  
van de zwakken en zich daarom  
niet laten weerhouden het onrecht  
- telkens weer - bij name te noemen. 
Dat zij staande blijven en hun stem nooit verstomt. 
Laten wij bidden… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bidden wij voor de teleurgestelden onder ons,  
ooit enthousiast begonnen, 
dromend van een betere wereld, 
maar moedeloos geworden 
omdat de werkelijkheid zoveel weerbarstiger is. 
Bidden we ook voor alle mensen  
die ernstig ziek zijn, in de put zitten 
en de toekomst somber inzien. 
Dat er handen zijn die hen omhoog trekken 
en hen weer zetten op vaste grond. 
Laten wij bidden…   Vader wij bidden u... 



Bidden wij voor de stille zwijgers onder ons, 
die alles maar over hun kant laten gaan, 
voor de zachte heelmeesters, 
die spanningen steeds verhullen 
en koste wat kost de vrede willen bewaren. 
Dat zij opkomen voor zichzelf, 
leren uitkomen voor hun mening 
en gaan inzien dat toedekken en sussen  
niet altijd het beste is.         
Laten wij bidden…  Vader wij bidden u... 
 

Bidden we voor de overledenen van de voorbije 
maand  … en voor ... 
God, sluit hen en ons allen voor eeuwig  
in uw liefde- en vredevol hart  
en stuur warme troosters naar hen  
die achterblijven.                 
Laten wij bidden …  Vader wij bidden u... 
 
Bidden wij voor allen hier aanwezig. 
Dat wij niet weglopen van onszelf, 
maar standvastig zijn en trouw blijven 
aan wie en wat ons dierbaar is. 
Laten wij bidden…   Vader wij bidden u... 
 
God, 
raak ons met het vuur van Jezus, uw Zoon. 
Maak ons zoals Hij, vertrouwd met U  
en met mensen begaan. Amen.  
 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, Bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor elke mens menswaardig is. 

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens 
die niet geleefd heeft voor Zichzelf. 
Ik geloof in die Mens 
die wij kennen als Zoon van mensen 
en Zoon van God, 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 

Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de Bron van liefde  
die ons dit leven schonk. Amen. 
 
 

 

Offerande 

Margareta nodigt ons uit om  
mensen in Palestina te steunen 
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aanpassen.  
 
Gebed over de gaven 

Heer, onze God, 
met het aanbieden van dit brood en deze wijn 
vragen wij U om onder ons aanwezig te zijn. 
Uw antwoord is Jezus, 
Brood voor het leven, 
onze Hoop en onze Vrede. 
Moge hij in ons midden vuur en kracht zijn. Amen 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
Hoe moeten wij U danken, Vader, 
voor het geluk dat ons geopenbaard werd                  
in Jezus, uw Zoon. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 
aan de kleinen en de eenvoudigen. 
Met Hem willen wij U danken 
dat Gij voor ons toekomst opent 
en ons leven hoop en uitzicht geeft. 

Daarom loven en prijzen wij U en noemen U: 
                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


